
Paasvakantie

Een leuke vakantie in Ieper

"Waw! We wisten niet dat Ieper zoveel te bieden had...
We komen zeker nog eens terug!"

Dat is de reactie van veel mensen die Ieper voor het eerst bezoeken. Ieper is het bruisende hart van de Westhoek.
Er is voldoende te beleven om meerdere dagen veel toffe dingen te doen.
Ook voor gezinnen is het aanbod sterk uitgebreid. 

Wil je jouw bezoek al voorbereiden, samen met de kinderen?
Download en print dan onze nieuwe kleurplaten.

https://www.toerismeieper.be/


    

   

Wat kun je allemaal doen?

Ga op stap met een gids

 

Gevleugelde Stad

Telkens tijdens het tweede weekend van april worden de straten van Ieper het podium voor tientallen nationale en
internationale artiesten.
Van vrijdag 11 tot zondag april kun je alle optreden gratis komen bekijken.

Alle praktische zaken op Gevleugeldestad.com 

Citytrieper

Enkele dagen Ieper? Boek dan via het Citytrieper-arrangement en boek jouw voordeel!

Eerste Wereldoorlog

Katrien, Ludovic, Bas en Elodie van With Kids on the Road kwamen Ieper verkennen voor het verhaal van de Eerste
Wereldoorlog. 
Ze woonden de Last Post bij en bezochten musea, begraafplaatsen en loopgraven.

Elke zaterdag om 16 uur: Middeleeuwse wandeling

Op zondag om 15 uur: Lakei-opleiding voor kinderen en (groot-)ouders (6 april en 20 april)

Zondag 6 en 20 april: bezoek het Merghelynck Museum

http://bit.ly/kleur_Menenpoort
http://bit.ly/kleur_Lakenhallen
http://bit.ly/kleur_Vestingen
https://opstapinieper.be/middeleeuwse-wandeling/
https://opstapinieper.be/lakei-dienstmeid/
https://opstapinieper.be/merghelynck/
https://gevleugeldestad.com/portfolio/programma_2025/
https://www.toerismeieper.be/citytrieper
https://www.toerismeieper.be/citytrieper


Lees hun weekendverslag

In Flanders Fields Museum 
Het verhaal van de Eerste Wereldoorlog ontdekken, doe je vanuit Ieper: een bezoek aan het In Flanders Fields
Museum is de ideale start voor een streekverkenning in het thema van 'Nooit meer oorlog.'
Wil je met jouw gezin een bezoek brengen? Gebruik dan de audiotour of gebruik het verhaal van Dré of Ule.
De persoonlijke verhalen die je volgt met jouw interactieve armband, zorgen voor een unieke kijk op de Eerste
Wereldoorlog.

Het museum brengt het historische verhaal van de Eerste Wereldoorlog in de West-Vlaamse frontstreek. Het is
gevestigd in de heropgebouwde Lakenhallen van Ieper, een belangrijk symbool van oorlogsleed en van
wederopstanding.

Vanuit die symbolische huisvesting schenkt het museum ook grote aandacht aan het hedendaagse landschap als
een van de laatste tastbare getuigen. Tijdens je bezoek (en na de beklimming van 231 extra treden) kun je vanop het
gerestaureerde Belfort uitkijken over de stad en de omliggende slagvelden.

Binnen de Ieperse stadsmuren zijn twee begraafplaatsen te ontdekken: bij de Rijselpoort en aan het Minneplein,
aan de stadsrand.
Wil je de grootste Commonwealth begraafplaats ter wereld bezoeken, dan neem je best de fiets (vredesroute) of de
wagen (Ieperboog autoroute). 

https://www.withkidsontheroad.com/blog/2025/1/21/ieper-wat-te-doen-met-kinderen
https://www.inflandersfields.be/
https://www.toerismeieper.be/vredesroute
https://www.toerismeieper.be/autoroutes


Hooge Crater Museum.

Dit private museum over de Eerste Wereldoorlog vind je net buiten het stadscentrum.
Je vindt er een grote collectie aan uniformen, wapens en persoonlijke voorwerpen. In het museumcafé vind je de
grootste collectie Trench Art, dat zijn kunstwerken die gemaakt zijn met de omhulses van wapentuig.
Uniek in het Hooge Crater Museum, is een uitzonderlijke collectie van meer dan 300 foto's. Deze worden getoond in
originele stereoscopen die jou een dieptezicht geven van het leven aan en achter het front.

Wil je met het hele gezin een bezoek brengen? Ga dan op stap door het museum met de Hooge Boys. Aan de hand
van doe-opdrachten, video's en een speels formulier leer je zaken waar je nog nooit bij stilstond. Nadien krijgen de
kinderen nog een leuke attentie.

Hill 62 Trenches
Het museum omvat naast uitrustingen ook wapens, bewaarde loopgraven en ondergrondse tunnels.

Nog meer geschiedenis

In het Yper Museum duik je in 1000 jaar verhalen van Ieper. Kinderen gaan
op zoek naar de katjes die zich in het museum verstoppen en kunnen spelletjes spelen op de verschillende tablets
die aanwezig zijn. Op de bovenste verdieping kun je ook je kennis van het Ieperse dialect bijschaven. Gjistig enni? 
Zag je foto's van middeleeuwse restanten verschijnen in de pers? De oude kaaimuur van de Ieperlee, een
opgegraven klotedolk of de skeletten van middeleeuwse overledenen? 

 

Speurtochten en zoektochten

Wil je in Ieper op Kattenjacht of ga je Speuren met Siper?
Er zijn ook heel wat verschillende zoektochten om de binnenstad nog beter te ontdekken. 

 

 

 

https://www.hoogecrater.com/
https://www.hoogecrater.com/blog/stereoscopen
http://www.hill62trenches.be/nl
https://ypermuseum.be
https://www.toerismeieper.be/zoektochten


Data

Vanaf za 5 April 2025, dagelijks

Prijs

Gratis

Blijf op de hoogte over Ieper 
en maak kans op mooie prijzen.

 
 

Email *
 

Voornaam 
 

Ontvang gratis info
 

Je ontvangt 6 mails per jaar.
 
 

Download infobrochure 2025

 

https://bit.ly/ieper-nl-25


Tobania

https://www.tobania.be
https://www.toerismeieper.be/#wrapper-top
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